
IK WEET IETS GOEDS VAN JOU….

Zou niet de wereld beter zijn
als iedereen die ik ontmoet zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou
en dan spontaan iets goeds zou doen….

Zou ’t niet fantastisch heerlijk zijn
als elke handdruk zeggen zou
-van harte en oprecht gemeend :
ik weet iets goeds van jou….

Zou niet het leven mooier zijn
als men ’t goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwaad
is er zoveel goeds in mij en jou….

Zou ‘t niet een fijne houding zijn
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij
en ik, ik weet iets goeds van jou….!
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